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HET WERK VAN DE DRIE GODDELIJKE PERSONEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
…door God de Vader geheiligd… Judas 1:1 …de geheiligden in Christus Jezus… 1 Korinthe 1:2 …door de

heiliging van de Geest… 1 Petrus 1:2

Let eens goed op de eenheid van het werk van de drie Goddelijke Personen! Wat is het een

dwaasheid om van Jezus te denken dat Hij liefdevol en genadig is, terwijl de Vader streng,

rechtvaardig en zonder goedheid zou zijn. Het is ook niet goed om zo de nadruk te leggen op het

verzoenende werk van de Zoon en het welbehagen van de Vader, dat wij het werk van de Geest

minder belangrijk vinden. In het werk van de genade doet geen van de Personen van de Drie-

eenheid iets zonder de anderen. Zij vormen een eenheid, ook in het werk dat zij doen. Zij zijn één, in

hun liefde en in hun daden. Dit kun je heel bijzonder zien in het werk van de heiligmaking. We

mogen het werk van de heiligmaking zonder misverstand wel in het bijzonder het werk van de

Heilige Geest noemen, maar ook de Vader en de Zoon hebben hier hun deel aan. Het is goed om de

heiligmaking als het werk van de Vader, de Zoon en de Geest te zien. Jehova zegt: ‘Laten wij mensen

maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.’ In Efeze lezen wij: ‘Want wij zijn Zijn maaksel,

geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij

daarin zouden wandelen.’ De drie Personen van God werken samen om een gemeente zonder vlek

of rimpel voor te kunnen stellen. Jij, als volgeling van Christus, hoort ook grote waarde te hechten

aan heiligheid, aan reinheid en aan godzaligheid. Zie het bloed van Christus als de grond en het

fundament van je hoop, maar denk nooit te makkelijk over het werk van de Geest, die jou

klaarmaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen. Laten we vandaag zo leven, dat het

werk van de Drie-enige God zich in ons zal openbaren.
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