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WENDT U NAAR MIJ TOE, WORDT BEHOUDEN, ALLE GIJ EINDEN
DER AARDE

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand

meer. Jes. 45:22

Dit is een belofte van beloften. Zij ligt ten grondslag aan ons geestelijk leven. Behoud komt tot stand

door een blik op Hem, die "een rechtvaardig God en een Zaligmaker” is. Hoe eenvoudig is deze

aanwijzing! "Wendt u tot Mij”. Hoe verstandig is de eis! Ongetwijfeld moet het schepsel zich wenden

tot de Schepper. Wij hebben ons lang genoeg ergens anders heen gewend; het wordt tijd, dat wij

ons alleen wenden tot Hem, die onze verwachting wekt, en ons zijn behoudenis belooft te geven.

Alleen maar een blik! Zullen wij niet terstond op Hem zien? Wij kunnen in onszelf niets opbrengen,

dan uit en op te zien tot onze Heere op Zijn troon, waar Hij vanaf het kruis is heengegaan. Een blik

vraagt geen voorbereiding, geen sterke inspanning: er is noch vernuft noch wijsheid, rijkdom noch

kracht voor nodig. Alles wat wij nodig hebben is in de Heere onze God, en als wij voor alles op Hem

zien, zal alles het onze zijn en wij zullen behouden worden. Kom, gij, die van verre staat, zie

hierheen! Gij einden der aarde, wendt uw ogen in deze richting! Zoals de mensen vanuit de verste

streken de zon kunnen zien en haar licht genieten, zo kunt gij, die binnen de grenzen van de dood,

zelfs bij de poorten van de hel ligt, het licht van God ontvangen, het hemelse leven, de behoudenis

van de Heere Jezus Christus, die God is en daarom bij machte om te behouden.
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