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WELKE HET LAND DOORGEGAAN IS GOEDDOENDE

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Welke het land doorgegaan is goeddoende. Handelingen 10:38

Weinig woorden, maar toch een uitstekend beeld van hetgeen Jezus was. Korte trekken, doch die

het penseel van de meester verraden. Van de Heiland, en van de Heiland alleen is het waar in de

volste zin van het woord: "Hij ging het land door goed doende." Volgens deze beschrijving is het

duidelijk, dat Hij persoonlijk goed deed. De Evangelisten verhalen ons gedurig, dat hij de melaatsheid

met de vinger aanraakte, dat Hij de ogen van de blinden bestreek, en dat in gevallen, waar Hem

verzocht werd alleen een woord op een afstand te spreken, Hij gewoonlijk daar niet in bewilligde,

maar zichzelf naar het ziekbed begaf, om daar zelf de genezing te bewerken. Een les voor ons, om,

indien wij enig goed willen verrichten, het zelf te doen. Geef aalmoezen met uw eigen hand; een

vriendelijke blik, een goed woord, zullen de waarde van de gift verhogen. Spreek met een vriend

over de belangen van zijn ziel en uw liefderijke roepstem zal meer invloed uitoefenen dan een hele

verzameling traktaten. De wijze waarop onze Heere goed deed toont ons zijn onafgebroken

werkzaamheid! Hij deed niet slechts hetgeen voor de hand lag, maar Hij ging het land door om zijn

genadewerk te verrichten. In het ganse land van Judea was er nauwelijks een dorp of gehucht, dat

niet verblijd werd door zijn aanblik. Hoezeer wordt hierdoor de trage, flauwe wijze van doen van

enige navolgers van Christus beschaamd. Laat ons de lendenen van onze ziel opschorten en niet

moe worden van weldoen. Sluit de tekst ook niet in, dat Jezus Christus in het goed doen zich niet

bepaalde tot hetgeen in zijn weg lag? Hij liet zich nimmer terughouden door gevaar of moeilijkheid.

Hij zocht de voorwerpen van zijn genadig welgevallen op. Dat moeten wij ook doen. Zo de oude

middelen niet aan het doel beantwoorden moeten wij er andere aanwenden, want nieuwe proeven

werken dikwijls meer uit dan de oude sleur. Op Christus’ volharding in zijn voornemen wordt ons

ook gewezen, en de toepassing hierop kan in dit ene woord samengevat worden: "Hij heeft ons een

voorbeeld nagelaten, opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen." 
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