WEES STERK

Heb goede moed en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt! Psalm 31:25 (Eng.

vert.)

Lieve vrienden, als u van schroom, vreesachtigheid en moedeloosheid af wilt, moet u uzelf
aanvuren. Dit is uw plicht, want de tekst zegt het zo: ‘Heb goede moed.’ Zit niet stil, uw ogen
uitwrijvend terwijl u zegt: ‘Ik kan het niet helpen, ik moet altijd zo lusteloos zijn als nu.’ Zo moet u
niet zijn. In Gods Naam wordt u in de tekst bevolen: ‘Heb goede moed.’ Als u traag bent, moet u niet
verwachten dat de genade van God in u werkt alsof u een blok hout bent en er iets tegen uw wil van
u gemaakt kan worden. Nee! U moet uzelf voornemen om goede moed te hebben. Sta daarom op en
schud het stof van u af. Geloof, lieve vriend en stel uw vertrouwen op God. Geef uw angsten aan de
wind. Neem uw harp van de wilgen. ‘Ik kan er niet op spelen’, zegt u. Haal hem desondanks naar
beneden. Zelfs als u er niet op kunt spelen, moet u uw vingers op de snaren leggen. Het is
wonderlijk hoe de vingers die er eens aan gewend waren muziek te maken, weer hetzelfde kunnen
doen als ze die geliefde snaren weer aanraken. Doe wat u kunt, en God zal voor u doen wat u met

geen mogelijkheid voor uzelf kunt doen.
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