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WEES IJVERIG EN VOORSPOEDIG!

Hij handeldemet heel zijn hart, en hij was voorspoedig. 2 Kronieken 31:21

Er is een duidelijke regel in Gods wereld: wie zijn werk met heel zijn hart doet, zal vrucht zien.

Maar wie het halfslachtig aanpakt, loopt bijna altijd vast. God beloont geen luiheid. Hij schenkt Zijn

rijkdom niet aan iemand die niet bereid is te graven naar de verborgen schatten. We weten het

allemaal: wie ergens in wil slagen, moet er moeite voor doen. Dat geldt ook voor ons geloof. Wil je

vrucht dragen in je werk voor Jezus? Doe het dan niet half, maar helemaal. Geef er dezelfde inzet en

toewijding aan als aan je gewone werk – of liever nog: geef er méér aan, want dit werk heeft

eeuwige waarde. Natuurlijk hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig. Hij staat ons bij in onze

zwakheden, maar Hij ondersteunt geen luiheid. Hij ziet graag gelovigen die actief en toegewijd

leven. Ware oprechtheid blijkt uit volharding. Het kan zijn dat je struikelt of dat je begin moeilijk

gaat, maar de gelovige die het meent zal zeggen: “Het is het werk van de Heere. Het móét gedaan

worden. Mijn Heere heeft het mij opgedragen, en in Zijn kracht zal ik het volbrengen.” En nu een vraag

voor jou: dien jij je Meester met heel je hart? Denk eens aan de ernst en toewijding van Jezus zelf.

Bedenk hoeveel passie en liefde Hij liet zien. Toen Hij bloed zweette in de hof, was dat geen lichte

last die Hij droeg. Toen Hij Zijn leven gaf aan het kruis, was dat geen halfslachtige poging om Zijn

volk te redden. Hij gaf Zichzelf volledig. En als Jezus Zichzelf zo totaal gaf, hoe zouden wij dan lauw

kunnen blijven?
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