WEES GOEDE VERTEGENWOORDIGERS VAN CHRISTUS

HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers. Psalm 5:9

De vijandigheid van de wereld tegenover de volgelingen van Christus is diep en bitter. Mensen
kunnen anderen vele fouten vergeven, maar bij de volgelingen van Jezus wordt zelfs de kleinste
misstap opgeblazen tot iets groots. Laten we daar niet somber over worden, maar het zien als een
aansporing om zorgvuldig en eerbiedig te leven voor het aangezicht van God. Want als wij
onoplettend leven, zal de wereld het direct opmerken en het verhaal verder vertellen met haar vele
tongen - aangedikt en opgesmukt door de ijver van kwaadsprekerij. Dan zal men spottend zeggen:
“Kijk eens hoe die christenen zich gedragen! Wat een huichelaars!” Zo wordt er veel schade
toegebracht aan de zaak van Christus en wordt Zijn heilige Naam onteerd. Het kruis van Christus is
op zichzelf al een ergernis voor de wereld; laten wij er geen eigen aanstoot aan toevoegen. Laten we
geen nieuwe struikelblokken neerleggen waar er al zoveel zijn, en laten we onze eigen dwaasheid
niet gebruiken om de spot van de wereld met het Evangelie nog krachtiger te maken. Hoe
waakzaam moeten wij zijn, vooral wanneer er mensen zijn die onze beste daden verkeerd uitleggen
en onze bedoelingen verdacht maken, zelfs als ze onze daden niet kunnen veroordelen. We worden
voortdurend in de gaten gehouden, veel meer dan we beseffen. Overal - dichtbij en ver weg - zijn

er ogen op ons gericht.

Gebed: O Heere, leid mij steeds op de goede weg, opdat ik niet struikel en mijn vijanden geen

aanleiding vinden om Uw Heilige Naam te bespotten. Amen.
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