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WEES EEN GETUIGE VAN DE WAARHEID

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles

verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en

aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met

bereidheid van het Evangelie des vredes; Efeziers 6:13-15

Als u van de Heere houdt, getuig dan van de waarheid. U moet het persoonlijk, maar ook in het

openbaar doen. Sluit u nooit aan bij een kerk waarvan u de geloofsbelijdenis niet volledig en

ongeveinsd gelooft, want als u dat wel doet, begaat u een leugen en maakt u bovendien deel uit van

de dwaling van de getuigenissen van andere mensen. Ik zou geen moment iets zeggen om de

eenheid van christenen te verbreken, maar er is iets dat belangrijker is dan eenheid, en dat is

"waarheid in het binnenste" en eerlijkheid voor God. Ik durf geen lid te zijn van een kerk waarvan ik

wist dat ze op essentiële punten vals was. Ik zou liever alleen naar de hemel gaan dan mijn geweten

te bedriegen omwille van gezelschap. Bent u bereid om met de waarheid door het slijk en de

modder te lopen? Hebt u de moed om de waarheid te belijden? Bent u bereid om de waarheid te

geloven waartegen de wetenschap, ten onrechte strijd? Bent u bereid de waarheid te aanvaarden,

hoewel er wordt gezegd dat alleen de armen en eenvoudigen haar zullen ontvangen? Bent u bereid

de leerling van de Galileeër te zijn, wiens apostelen vissers waren? Ik zeg u, op die dag dat de

waarheid in de persoon van Christus in al haar glorie naar voren zal komen, zullen zij die zich voor

de waarheid schaamden werkelijk beschaamd worden.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


