WEES NIET BANG, HOUD STAND!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken!

Exodus 14:13

Deze woorden vormen een bevel van God aan de gelovige voor de momenten waarop hij in grote
moeilijkheden is gebracht. Dit bevel geldt op de momenten waarop je niet vooruit, en ook niet
achteruit kunt. Momenten waarop je aan de rechterzijde en aan de linkerzijde bent ingesloten. Wat
moet je dan beginnen? Het woord van de Meester is: ‘Houd stand.’ Luister op dit soort momenten
alleen naar het woord van de Meester, en niet naar de inblazingen van andere, verkeerde
raadgevers. De wanhoop fluistert: ‘Leg je er bij neer en sterf, geef alles maar op! Maar God wil dat
wij vol goede moed zijn, en ons zelfs in onze zwaarste momenten verblijden in Zijn liefde en trouw.
De lafthartigheid zegt: ‘Ga toch terug en doe hetzelfde als de wereldse mensen; je kunt niet handelen
als een Christen. Laat je principes maar varen.” Misschien beproeft satan jou op dit moment met
deze influisteringen. Maar Gods kinderen zullen hier geen gehoor aan kunnen geven. Zijn
Goddelijke bevel heeft je gezegd van kracht tot kracht voort te gaan, en dit zul je ook doen. Zelfs de
dood en de hel zullen jou niet kunnen verhinderen om je weg voort te zetten. En al moet je
misschien tijdelijk stilstaan, en kun je niet vooruit komen, het is slechts om nieuwe krachten op te
doen, zodat je je weg straks des te sneller kunt vervolgen. Een overijverige stem roept je toe: ‘Doe
toch iets! Stilstaan en wachten is alleen maar luiheid! En in zekere zin is dit waar. Wij moeten ook
meteen iets doen (tenminste, wij denken dat wij het moeten doen ) en dat is: zien op de Heere, die
niet slechts iets, maar alles voor ons zal doen. De brutaliteit zegt: ‘als de zee voor je ligt, verwacht
dan een wonder en ga gewoon verder.” Maar het geloof luistert niet naar de brutaliteit, en ook niet
naar de wanhoop of naar de lafhartigheid. Het hoort alleen Gods stem, die zegt: ‘Houd stand’, en
onbeweeglijk als een rots blijft het staan. ‘Houd stand’, en neem de houding aan van een staande

mens, klaar om te handelen, wachtend op verdere bevelen. Verwacht Gods besturende stem met
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blijmoedigheid en lijJdzaamheid. Binnenkort zal God even duidelijk als Mozes tot het volk sprak,

tegen jou zeggen: ‘Ga voorwaarts!
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