WAT JE MET KERST MOET DOEN

Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En
allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar
Maria bewaarde al deze woorden en overdacht die in haar hart. En de herders keerden terug en zij
verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
(Lukas 2:17—20)

Lees verder Lukas 4:14—22.

Begin bij het achttiende vers — verwondering! Verwonder je dat je nog in leven bent. Verwonder je
dat je niet in de hel bent. Verwonder je dat Gods goede Geest zich nog inspant voor de voornaamste
van de zondaren. Verwonder je dat het Evangelie vanmorgen nog een woord voor je heeft, na al je
afwijzingen daarvan en zonden tegen God. Ik wil graag dat je daar begint, want dan heb ik goede
hoop dat je doorgaat naar het volgende vers en zo van verwondering naar overdenking gaat. Oh
zondaar, ik zou willen dat je de lessen van het kruis overdenkt. Denk aan je zonde, Gods toorn, het
oordeel, hel, het bloed van je Verlosser, Gods liefde, vergeving, aanneming en de hemel. Denk over
die dingen. Ga van verwondering naar overdenking. En dan zou ik voor God willen dat je naar het
volgende vers kunt, van overdenking naar verheerlijking. Neem Christus, kijk naar Hem, vertrouw
op Hem. En zing dan, “Ik ben vergeven!” Ga je weg als een gelovige zondaar, en daarom een verloste
zondaar, gewassen in het bloed en schoon. Ga daarna terug naar het zeventiende vers en vertel het
tegen iedereen. Maar voor de Christenen die al verlost zijn, ik wil dat je vanmiddag bij vers
zeventien begint en vertelt van je Verlosser. En als de dag dan voorbij is, ga naar je slaapkamer en
verwonder je, bewonder en aanbid! Doe dat vannacht, morgen en alle dagen van je leven. Verheerlijk

en loof God voor alle dingen die je gehoord en gezien hebt.
Ter overdenking

Verwondering, overdenking, verheerlijking en verkondiging zijn de heerlijke dingen die je op
Kerstavond kunt doen als we ons voorbereiden om de eerste komst van Christus te vieren. Dit zijn

ook de geschikte manieren om je voor te bereiden op Zijn tweede komst (1 Korinthe 15:51—58).

Preek 666, 24 december 1865
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