WAT IS ZALIG WORDEN?

Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Markus 16:16

Wat is ‘zalig worden'? Wel, het betekent natuurlijk wat het voor iedereen moet betekenen: de
verlossing van de straf op de zonde. Zijn overtredingen zullen hem vergeven worden, zijn
ongerechtigheid zal uitgedelgd worden, hij zal onder het veroordelende vonnis niet vallen, maar op
de laatste grote dag in Christus gerechtvaardigd worden, sterker nog: hij is ni gerechtvaardigd,
zoals de apostel zegt: ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door
onze Heere Jezus Christus.’ Dat is heel zeker een deel van het ‘zalig worden’. Wanneer u in Christus
gelooft, zal er ineens nieuw leven in u ontstaan, een nieuw beginsel. De Heilige Geest zal in uw hart
komen. Hij zal er wonen om u te herscheppen en in uw ziel een nieuwe troon plaatsen waarop een
nieuwe Koning zal heersen. De oude heerschappij van de zonde zal als met een ijzeren roede
worden gebroken, er zal in uw hart een nieuwe orde van de dingen zijn en de gerechtigheid zal er
gaan heersen door Jezus Christus. ‘Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Dat
wil zeggen: hij zal van zijn oude zonden verlost worden. Hij zal niet langer een slaaf zijn van de
drank, hij zal de liefde tot het vloeken bij de keel grijpen, hij zal de leugen, de boosheid en zijn
hartstocht bedwingen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal al zijn oude tegenstanders
een verpletterende nederlaag toebrengen, en wat hij door de zwakheid van het vlees niet kon, doet
de kracht van Gods Geest voor hem. Hij zal beginnen Gode te leven, met een nieuwe aandrang,

gesterkt door een nieuwe kracht, en zo wordt hij van zijn oude zonden bevrijd.
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