WAT HEB JE MET HEN TE DOEN?

Als ware gelovige, door genade geroepen en gewassen in het kostbare bloed van Jezus, heb je van
een betere drank gesmaakt dan de rivier van dit werelds genot je kan geven; je hebt gemeenschap
met Christus gehad; je hebt de vreugde verkregen Jezus te zien en je hoofd aan Zijn hart gelegd. Zijn
de kleinigheden, de liederen, de eer, de vermakelijkheden van deze aarde je nog lief? Als je dwaalt
naar de wateren van Egypte, o, keer dan snel terug naar de ene levende fontein: de wateren van
Sihor mogen zoet zijn voor de Egyptenaren, maar zij zullen slechts bitterheid voor jou blijken. Wat

heb je met hen te doen? Jezus stelt je deze vraag - wat wil jij Hem antwoorden?
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