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WAT DOET U NU VOOR MIJ?

Sommigen van u die beweren christen te zijn, leven misschien uitsluitend voor zichzelf in plaats van

voor God. Als u vanavond in uw huis rustig alleen in uw kamer zit, zou ik bijna willen dat de Heere

Jezus bij u binnenkomt en tegen u zegt: "Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. Ik heb Mijn leven

voor u afgelegd. Wat gaat u nu voor Mij doen?" Stel dat Hij u zou aankijken met Zijn zachte,

hartveroverende ogen en dat u Hem in het gezicht zou kijken, wat zou u dan zeggen? Ik denk dat ik

uit schaamte mijn gezicht zou bedekken. Toch leid ik geen leven waarin ik Hem vergeet en het is

mijn oprechte streven om Hem in nederigheid te dienen. Maar zij, die niets doen, niets anders dan

luisteren naar een preek of af en toe een gebedsbijeenkomst bijwonen of af en toe iets geven voor

de zaak van God, misschien wel zo weinig mogelijk, wat zullen zij zeggen in Zijn aanwezigheid?

U zult binnenkort allemaal voor Hem staan, mogelijk eerder dan u denkt. Onder de pijnen die u op

uw sterfbed zullen treffen, als u ontrouw bent aan uw Heere, zal ook deze zijn, dat u zo weinig voor

Hem deed toen u nog in staat was dat te doen.

Onlangs zat ik aan het ziekbed van een van de leden van onze gemeente: een meisje dat wegkwijnde

door tuberculose. Het deed mijn hart goed toen ze me toefluisterde dat ze heel blij was dat ze

geprobeerd had iets voor de Heere Jezus te doen. Ze vond het wel jammer dat het zo weinig was.

Arm kind! Ze had er alles aan gedaan om een jongensklas op een zondagsschool te leiden. De moeite

die ze had om hen rustig te houden kostte haar bijna het leven. Uit liefde voor haar Heere voelde ze

zich gedwongen iets voor Hem te doen. Ze had er geen spijt van dat ze dit werk, dat eigenlijk te

zwaar voor haar was, op zich had genomen. Integendeel! Ik geloof dat als ze beter was geworden, ze

hetzelfde werk opnieuw zou hebben opgepakt omwille van Hem. Ik weet zeker dat niemand van u

die iets van uw bezittingen of uw tijd of uw vermogen heeft opgegeven voor de liefde van Christus,

er spijt van zal hebben als het leven u ontvlucht. Integendeel, u zult Zijn Naam prijzen voor het

aanvaarden van het weinige dat u deed. Net als onze jonge zuster zult u betreuren dat het zo weinig

is vergeleken met wat Hij verdient. Bent u werkelijk gewassen in het bloed van Christus? Leef dan

een door God gewijd leven, leef tot verheerlijking van Zijn Naam.
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