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WARE RUST VIND JE BIJ GOD

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Matt. 11:28

Als uw hart niet rustig is, kunt u geen gelukkig leven leiden. Als in uw ziel de zee niet effen is,

waaruit de stromen van het leven vloeien, dan worden deze stromen door de storm bewogen.

Stormachtige daden komen voort uit een stormachtig hart. Een tevreden gemoed hebben is iets

waarnaar veel mensen verlangen. Wilt u gelukkig zijn? Wilt u opgewekt en met tevredenheid uw

levensweg bewandelen? Dan is het enige middel daartoe dat uw hart rustig is. Laat armoede of

rijkdom, eer of smaad, overvloed of gebrek ons deel zijn, als ons hart rustig is, dan zijn wij

gelukkig. Al schijnt de zon nog zo helder en vriendelijk, als het hart onrustig is, is het hele leven

onrustig. De rust die God aan Zijn kinderen geeft is veilig, heilig en altijddurend. Zij zijn vermoeid en

belast, ja, zwaar belast met zonde, zorgen, vrees voor de dood. Maar als ze tot Hem komen, zal Hij

de last van hen afnemen. Hij geeft een rust die in de hemel tot ontplooiing komt. Hij geeft ze aan

allen die tot Hem komen.
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