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WARE AANBIDDING

Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom voor Zijn aangezicht. Buig u neer voor de

HEERE in Zijn heerlijke heiligdom. 1 Kronieken 16:29

De gelukkigste momenten die ik ooit heb gekend, waren die van oprechte aanbidding van God.

Nooit heb ik me zo dicht bij de hemel gevoeld als wanneer ik nederig voor de eeuwige troon stond

om Hem te loven. Ik geloof dat elke gelovige dit zal herkennen. Van alle vreugden op aarde — en dat

wil ik beslist niet kleineren — is er geen vreugde die kan tippen aan de vreugde van lofprijzing. De

eenvoudige blijdschap bij het haardvuur, de pure vreugde van liefde in het gezin, ze zijn prachtig,

maar ze verbleken bij de vreugde van aanbidding. Het is de verrukking van het naderen van de

Allerhoogste, het verheerlijken van God, en het verlangen naar het moment waarop we voor altijd bij

Hem zullen zijn. Als het lofprijzen van God voor jou geen dorre woestijn is geweest, keer er dan vol

enthousiasme en passie naar terug. Zeg met overtuiging: “Ik zal U steeds meer en meer loven.” En

als iemand denkt dat het dienen van de Heere je moe maakt, vertel hem dan dat Zijn lofprijzing voor

mij een bron is van vrijheid, verfrissing en diepe gelukzaligheid — zo kostbaar dat ik er nooit mee

zou willen stoppen. Wat mij betreft: als mensen het dienen van God slavernij noemen, dan wil ik

voor altijd zo’n slaaf zijn. Graag draag ik met trots en liefde het onuitwisbare merk van mijn Meester.
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