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WANT IK ZAL NIET EEUWIG TWISTEN

Want Ik zal niet eeuwig twisten, en Ik zal niet gedurig verbolgen zijn; want de geest zou van voor mijn

aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt hebt. Jes. 57:16.

Onze hemelse Vader is uit op ons onderricht, niet op onze ondergang. Zijn twist met ons heeft een

vriendelijke bedoeling jegens ons. Hij zal niet aldoor tegen ons strijden. Wij denken, dat de HEERE

lang voortgaat met zijn kastijdingen, maar dat komt, omdat wij zo kort van geduld zijn. Zijn

barmhartigheid duurt in eeuwigheid, maar niet zijn twist. De nacht kan met zijn droefheid lang

duren, maar tenslotte moet hij plaats maken voor een vrolijke dag. Evenals de twist slechts tijdelijk

is, zo ook is de toom, die daartoe leidt, er slechts voor een kort ogenblik. De HEERE heeft zijn

uitverkorenen te zeer lief, om altijd toornig op hen te zijn. Als Hij altijd met ons zou handelen, zoals

Hij dat soms doet, dan zouden wij op staande voet bezwijken en zonder hoop afdalen naar de

poorten van de dood. Grijp moed, mijn hart! , de HEERE zal spoedig een einde maken aan zijn

bestraffing. Houd vol, want de HEERE zal u ondersteunen, en u erdoor helpen. Hij, die u heeft

gemaakt, weet hoe zwak ge zijt, en hoe weinig ge kunt verdragen. Hij zal wat Hij zo zwak heeft

gevormd ook teer behandelen. Wees daarom niet bevreesd vanwege het verdrietige heden, want

het haast zich naar een blijde toekomst. Hij, die u heeft geslagen, zal u ook genezen; zijn kleine

toorn zal door grote barmhartigheden worden gevolgd.
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