WANT HlJ ZAL U REDDEN VAN DE STRIK VAN DE VOGELVANGER

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Psalm 91 vers 3

Op twee manieren redt God Zijn kinderen uit de strik van de vogelvanger. Hij redt hen ervan en
eruit. Ten eerste redt Hij hen van de strik. Hij laat hen er niet in vallen. Maar als zij erin gevangen
zijn, redt Hij hen eruit. Dat is de tweede manier. Voor sommigen is de eerste belofte het dierbaarst,
voor anderen is de tweede kostbaarder. Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Hoe doet
Hij dit dan? Vaak is verdriet het middel, waardoor God ons redt. God weet dat onze afdwaling ons al
snel naar het verderf zal slepen, en Hij zendt ons in Zijn genade de gesel van het verdriet. Wij
zeggen: ‘Heere, waarom gebeurt dit?’ We beseffen niet dat ons verdriet het middel was om ons te
bewaren voor een nog groter verdriet. Velen zijn voor de ondergang bewaard door het kruis wat zij
te dragen hadden. Het zorgde ervoor dat de vogels verschrikt van het net wegvlogen. Op andere
momenten bewaart God Zijn kinderen voor de strik van de vogelvanger, door hen grote geestelijke
kracht te schenken, zodat zij op het moment dat zij verzocht worden door het kwade, kunnen
zeggen: ‘Hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?’ Maar wat een genade,
dat God de gelovige, als hij in een onbewaakt ogenblik in het net terechtkomt, er ook uit verlossen
wil. O afgedwaalde! Wees diep verslagen in je hart, maar wanhoop niet. Hoewel je afgedwaald bent,
luister toch naar wat je Verlosser zegt: ‘Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal u van uw afdwalingen
genezen.' Maar je zegt misschien: ‘Het is onmogelijk om terug te keren, want ik ben gevangen.’
Luister dan naar deze belofte: ‘Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger.’ Je zult uit al het
kwaad verlost worden waarin je gevallen bent, en hoewel je altijd berouw zult houden over je
verkeerde weg, zal Hij, Die jou heeft liefgehad, je toch niet uitwerpen; Hij zal je aannemen en je
vreugde en blijdschap geven, zodat de beenderen zich verheugen, die Hij verbrijzeld heeft. In het

net van de vogelvanger zal geen enkele paradijsvogel omkomen!
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