WANT HiJ HEEFT DE DORSTIGE ZIEL VERZADIGD, EN DE
HONGERIGE ZIEL MET GOED VERVULD

Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed vervuld. Psalm 107:9

Het is goed verlangens te hebben, en hoe sterker zij zijn, des te beter. De HEERE zal zielsverlangens
verzadigen, hoe groot en alomvattend zij ook mogen zijn. Laten wij in hoge mate begeren, want God
zal in hoge mate geven. Wij zijn beslist niet in een rechte gemoedsgesteldheid, wanneer wij
tevreden met onszelf, en vrij van verlangens zijn. Begeerten naar meer genade, en zuchten, die niet
kunnen worden uitgesproken, zijn toenemende smarten, en wij moeten wensen, dat wij ze steeds
meer gevoelen. Gezegende Geest, doe ons zuchten en smeken om betere dingen, en om meer van
de beste dingen! Honger is volstrekt geen aangenaam gevoel. Toch zijn zalig, die hongeren en
dorsten naar de gerechtigheid. Zulken zullen niet slechts hun honger zien verlicht door een weinig
voedsel, maar zij zullen worden vervuld. Zij zullen niet worden vervuld met grove kost, maar hun
voedsel zal hun goede Heere waardig zijn, want zij zullen worden vervuld met het goede door de
HEERE zelf. Kom, laten wij niet morren, omdat wij verlangen en hongeren, maar laten wij luisteren
naar de stem van de Psalmist, als ook hij verlangt en hongert om God te zien grootgemaakt. "Laten
zij voor de HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der

mensen”.
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