WANDELEN IN HET LICHT

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is... 1 Johannes 1:7

Gelijk Hij in het licht is! Kunnen wij dat ooit verkrijgen? Zullen we ooit zo in het licht kunnen
wandelen als Hij, Die we noemen ‘onze Vader’, van Wie geschreven staat: ‘God is licht en gans geen
duisternis is in Hem'? Zeer zeker, dit is het voorbeeld dat ons wordt voorgehouden, want de Heiland
Zelf zegt: ‘Weest dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is’; en hoewel we
naar ons gevoelen nooit de volmaaktheid van God kunnen evenaren, moeten we die toch nastreven
en nooit tevreden zijn tot we die bereikt hebben. Bedenk altijd dat het strikt onderhouden van het
bevel van uw Heiland beter is dan ieder uiterlijke vorm van godsdienst; en het luisteren naar Zijn
voorschrift met een aandachtig oor is beter dan Hem het vette der rammen te brengen, of welke
andere gave dan ook op Zijn altaar te brengen. Als u tekort schiet in het onderhouden van het
geringste gebod van Christus aan Zijn discipelen, dan bid ik u dat u niet langer ongehoorzaam zult
zijn. ‘Gehoorzamen’, zelfs in de kleinste dingen, ‘is beter dan offeren.’ Het is een zegen als we ons als
kleine kinderen laten onderwijzen, maar het is een nog grotere zegen als we, nadat we de les

geleerd hebben, ons daaraan strikt houden.
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