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WANDELEN IN DE ZON

Kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE. Jesaja 2:5

Het was Eerste Kerstdag 1879, Spurgeon besloot een uitstapje te maken. Hij vertrok vanuit het hotel

in Menton naar de Gorbio-vallei, dat vlakbij lag. Hij had vaak last van een pijnlijke kwaal genaamd

jicht, en op deze dag was het behoorlijk erg. Hij wist dat hij de kou zoveel mogelijk moest vermijden

omdat die de jicht zou verergeren. Zijn plan was als volgt: hij zou samen met zijn secretaris in een

rijtuig naar het dal rijden. Van daaruit zouden ze een wandeling maken, picknicken en dan

teruglopen naar waar de koets hen had afgezet. De koetsier zou om drie uur terugkomen om hen op

te halen. Het leek hen een goed plan en ze verheugden zich op een mooie dag. In het begin ging

alles goed en maakten ze een mooie wandeling, maar vaak als mensen plannen maken, vergeten ze

een aantal belangrijke feiten. En Spurgeon was iets vergeten! Hij had er geen rekening mee

gehouden dat de zon na de middag niet meer in dat deel van de vallei zou doordringen. Nog voor ze

klaar waren met de picknick, zaten ze al in de schaduw. Dat betekende strenge vorst. De grond

waar de zon niet scheen was hard bevroren! Hij besefte dat deze kou hem langdurige pijn zou

bezorgen. Maar wat kon hij doen?

De enige oplossing was om snel de zon op te zoeken. Leunend op de schouder van zijn secretaris

probeerde Spurgeon zo snel mogelijk het zonlicht te bereiken. Het werd een race tussen hen en de

zon! Eindelijk kwamen ze aan bij de plek waar de koets zou staan, maar hun problemen waren nog

niet voorbij. Het was ruim voor drie uur, dus de koets was er nog niet. Dus strompelden ze maar

door, net zolang tot ze een andere koets konden bemachtigen om hen terug naar het hotel te

brengen. Ik weet zeker dat zowel Spurgeon als zijn secretaris erg blij waren dat ze weer veilig,

gezond en warm terug waren! Toen citeerde hij een lied:

Laat me, net als Henoch, wandelen met God,

En zo de dag doorwandelen.

Bijgestaan door het hemels licht,

Op de weg van mijn Koning.
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De Bijbel zegt: 'Kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE' (Jesaja 2:5). Als we dag in dag uit

met de Heere wandelen, wandelen we in Zijn licht en voelen we de warmte van Zijn aanwezigheid.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.
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