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WANDEL NAUWKEURIG

Zeer bitter is de vijandschap van de wereld tegen het volk van Christus. De mensen zullen duizend

fouten in anderen vergeven, maar zij zullen de meest onbeduidende overtreding in de volgeling van

Jezus uitvergroten. Laten wij, in plaats van dit ijdel te betreuren, er rekenschap van afleggen, en

omdat zovelen ons op de hielen zitten, laat dit een bijzondere beweegreden zijn om zeer zorgvuldig

voor God te wandelen. Als wij onvoorzichtig leven, zal de wereld het spoedig zien en triomfantelijk

uitroepen: "Zie hoe deze christenen handelen!" Het kruis van Christus is op zichzelf al een aanstoot

voor de wereld; laten wij oppassen dat wij er zelf geen belediging aan toevoegen, want zo kan veel

schade worden toegebracht aan de zaak van Christus, en veel belediging aan Zijn Naam worden

toegebracht.
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