WAKEND WACHTEN

Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. JOHANNES 24:42

In het uur dat zij het niet verwachten komt de Zoon des Mensen. En toch, hoewel wij de woorden
van de Schrift hebben om ons te verzekeren dat Hij snel zal komen, en dat Zijn beloning met Hem is,
zijn er maar weinig mensen die Hem verwachten! De komst van een of andere buitenlandse vorst,
de komst van een of andere grote gebeurtenis, wordt verwacht vanaf het uur dat het onder het volk
wordt afgekondigd. Maar als het gaat over Uw komst, Heere Jezus, wie zullen dan hun ogen
spannen om de eerste stralen van de opkomende zon op te vangen? Er zijn nog van Uw volgelingen
die wachten op Uw verschijning. Er zijn nog enkele mensen die weten dat de tijd kort is en dat de
Meester kan komen bij het hanengekraai, ter middernacht of overdag. We kennen een paar geliefde
discipelen die met verlangende harten de vermoeiende uren omkijken, terwijl ze liederen
voorbereiden om U te begroeten, O Immanuel! Heere, vermeerder het aantal mensen die naar U
verlangen en U zoeken. Laten wij bidden en waken in de sombere uren van de nacht totdat de

ochtend Uw komst zal inluiden.
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