WACHTEN OP INSTRUCTIES

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.

Psalm 25:5

A.ls je als gelovige aarzelend begint te wandelen op de weg van de Heere, verlang je ernaar verder
geleid te worden, net als een klein kind dat gesteund wordt door de helpende hand van zijn ouders.
Je snakt naar verdere onderwijzing in het alfabet van de waarheid. Jehova is de Schepper en
Voleinder van de redding van Zijn volk. Lezer, is Hij de God van jouw zaligheid? Zie je in de
uitverkiezing van de Vader, in de verzoening door de Zoon, en in de levendmaking door de Heilige
Geest alle gronden voor jouw hoop en vertrouwen? Als dat zo is, dan heb je een sterk argument om
nog meer zegeningen te ontvangen; want als de Heere jou tot redding heeft voorbestemd, zal Hij je
zeker niet weigeren te onderwijzen in Zijn wegen. O, wat een vreugde is het als wij met vertrouwen
tot de Heere durven spreken, zoals David zegt: “U verwacht ik de hele dag.” Geduld is de trouwe
dienares van het geloof; wij wachten blijmoedig omdat wij zeker weten dat ons wachten niet
tevergeefs zal zijn. Het is zowel onze plicht als ons voorrecht om elke dag op de Heere te wachten
in dienstbaarheid, aanbidding, verwachting en vertrouwen. Ons geloof zal op de proef gesteld
worden, maar als het echt is, zal het standhouden door moeilijke tijden zonder te breken. Wij zullen
niet moe worden van het wachten op God, als wij bedenken hoe lang en hoe genadig Hij op ons
heeft gewacht. Moge de genade van de Heere je kracht geven op de weg, en dat je ziel zich mag

verheugen in de hoop die niet teleurstelt.

Gebed: Heere, leid mij als een kind en onderricht mij in Uw waarheid. Ik vertrouw op Uw trouw en
wacht in hoop op Uw zegen. Geef mij kracht, want Gij hebt beloofd dat mijn hoop niet beschaamd

zal worden.
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