WACHT OP DE HEERE

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn. Jesaja 30:18

God wacht soms een poosje voordat Hij onze gebeden verhoort. Misschien heb jij al vaak
aangeklopt bij de poort van Zijn genade, maar lijkt het alsof er geen antwoord komt. Vraag je je af
waarom onze machtige Maker de deur nog niet voor je opent? Weet dan dat onze hemelse Vader
daarvoor Zijn eigen redenen heeft, die wij niet altijd kunnen doorgronden. Soms wil God ons laten
beseffen dat Hij werkelijk almachtig en soeverein is, dat Hij het volste recht heeft om te geven of te
onthouden. Maar vaak wacht God juist omwille van onszelf. Misschien laat Hij je even wachten,
zodat je verlangen naar Hem dieper en intenser wordt. Hij weet namelijk dat een periode van
wachten ons hart aanvuurt en onze nood duidelijker aan ons laat zien. Zo zoeken we Hem met meer
ernst, en verlangen we uiteindelijk nog meer naar Zijn barmhartigheid zodra Hij ons antwoord geeft.
Het kan ook zijn dat er in jou nog iets is dat verwijderd moet worden voordat je de vreugde van de
Heere volledig kunt ontvangen. Misschien vertrouw je nog deels op jezelf, in plaats van je helemaal
over te geven aan Jezus. Maar wees gerust: elk gebed dat je uitspreekt is in de hemel bekend. Ook
als je niet direct antwoord krijgt, zijn je gebeden niet vergeten. Op Gods tijd zul je ontdekken hoe
overvloedig Zijn goedheid is. Laat wanhoop je niet tot zwijgen brengen, maar blijf voortdurend

ernstig smeken.
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