WACHT GEDULDIG

Ja, wacht op de HEERE. Psalm 27:1

Er zijn momenten waarop zelfs de trouwste ziel, die zo verlangt de Heere te dienen, niet weet
welke kant hij op moet gaan. Wat kan hij dan doen? Laf terugvluchten uit angst, de andere kant
opgaan, of overmoedig vooruitstormen? Nee, blijf eenvoudig wachten. Wacht in gebed. Roep God
aan, vertel Hem je probleem en vraag om Zijn beloofde hulp. Zijn er dilemma's tussen twee plichten,
wacht dan eenvoudig op de Heere. Het zal zeker goed met je gaan als je je eigen dwaasheid voelt en
kent en van harte bereid bent door de wil van God geleid te worden. Wacht ook in geloof. Geef
uiting aan je onwankelbare vertrouwen in Hem; want ontrouw en wantrouwend wachten is slechts
een belediging voor de Heere. Geloof dat Hij op het juiste moment zal komen. Wacht met een kalm
gemoed, zonder in opstand te komen omdat je jezelf midden in de beproeving bevindt, maar prijs
God ervoor. Accepteer de situatie zoals die is, en leg die eenvoudig, met heel je hart en zonder
enige eigenzinnigheid, in de hand van je Verbondsgod. Zeg daarbij: "Heere, niet mijn wil, maar Uw
wil geschiede. Ik weet niet wat ik moet doen; ik ben tot het uiterste gedreven, maar ik zal wachten
tot U de wateren splijt of mijn vijanden terugdrijft. Ik zal wachten, ook al houdt U mij vele dagen
vast, want mijn hart is alleen op U gericht. O God, mijn ziel wacht op U in de volle overtuiging dat U

nog steeds mijn vreugde en mijn redding, mijn toevluchtsoord en mijn sterke toren zult zijn."
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