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WAAROM? 

Waarom zou de Heere mensen hebben liefgehad, zulke onbetekenende schepselen met het heelal

vergeleken. Waarom zou Hij Zijn hart of zulke stofjes gesteld hebben? Maar nog meer: hoe kon Hij

opstandelingen die Zijn wetten moedwillig en onbeschaamd verbroken hebben, liefhebben' Waarom

zou Hij hen zó lief hebben dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor hen kon overgeven? Dit zijn dingen

waarvan wij wel spreken, maar wier omvang niemand onzer kan vatten. „God bevestigt Zijn liefde

jegens ons, dat Christus vooi ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren." Ik geloof dat het zelfs

in de hemel, waar wij het beter zullen verstaan, voortdurend eer voorwerp van bewondering voor

ons zijn zal, dat God ons kon liefhebben en behouden. En zullen wij het heil niet liefhebben hetwelk

ontspringt uit de diepe bron van 's Vaders eeuwige liefde? O broeders, onze harten moeten harder

zijn dan diamant en dan goed gehard staal, indien wij tegelijk kunnen geloven dat wij behouden zijn,

en niet liefhebben, hartelijk liefhebben, het heil dal Jehova's hart voor ons uitgedacht heeft.
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