WAAROM SPURGEON MOEST HUILEN

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort. Johannes 15:6

In de Victoriaanse tijd duurde het lang om ergens naartoe te reizen. Er waren geen auto's of
vliegtuigen. Als Spurgeon naar Menton vertrok, moest hij regelmatig een tussenstop maken om
ergens te overnachten, vooral als hij door Frankrijk reisde. Op een keer stopte hij in een hotel in
Marseille. Het was die nacht een beetje koud en al zijn ledematen deden pijn, dus hij kon wel wat
warmte gebruiken. Dit was ook de reden dat hij 's winters vaak naar Menton ging. Hij had namelijk
gezondheidsproblemen en die werden erger als hij 's winters in het koude, vochtige Londen
verbleef. Hij moest ergens zijn waar het warm was! Maar in dit hotel was het helemaal niet warm!

Het was er zelfs erg kil.

Wat doe jij als je het erg koud hebt? Misschien zet je de verwarming hoger of doe je de elektrische
kachel of gashaard aan. Maar in de tijd van Spurgeon kenden ze dat nog niet. Het enige waar de
hotelkamer mee kon worden verwarmd was een openhaard, maar niemand had de haard
aangestoken. Hij moest iets doen, dus besloot Spurgeon de portier te vragen het vuur aan te maken.

Toen de portier kwam, bracht hij een bos wijnranken mee om het vuur aan te steken.

Toen Spurgeon dat zag begon hij te huilen! Weet je waarom? Spurgeon moest ineens aan een heel
bekende Bijbeltekst denken. Dat is meteen een leuke vraag voor jou! Aan welke Bijbeltekst denk jij
dat Spurgeon dacht? In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15, zei de Heere Jezus Christus dat
Hij de ware wijnstok is en dat Zijn Vader de wijngaardenier is. Hij zei ook dat degenen die Hem
volgen ranken - de takken - in de wijnstok zijn. De ranken moeten in de wijnstok blijven en als ze
dat doen, dragen ze veel vrucht, zo gaan ze steeds meer op Jezus lijken. Op die manier eren zij de

Vader.

Maar wat als de takken niet in de wijnstok blijven? Dit was het vers en de vreselijke waarheid waar
Spurgeon over nadacht toen hij toekeek hoe de portier het vuur aanstak: 'Als iemand niet in Mij
blijft, wordt hij als een tak uitgeworpen en verdort; en zij verzamelen ze en werpen ze in het vuur, en

ze worden verbrand' (Johannes 15:6). Geen wonder dat Spurgeon huilde! Hij zag sommige mensen als
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vruchteloze ranken die alleen maar geschikt waren om verbrand te worden. De boodschap is

duidelijk: we moeten in Jezus blijven!

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.
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