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WAAROM GELOOFT U NIET IN HEM?

En zij ontvingen Hem niet. Lukas 9:53

Ik denk niet dat er ooit een goede reden is geweest om niét in Christus te geloven. Ik denk dat de

meest onredelijke dingen in de wereld twijfel en ongeloof zijn. Eigenlijk zijn atheïsten en heidenen

de onnozelste mensen die er bestaan. De moderne wetenschapper die het eerste hoofdstuk van het

boek Genesis niet gelooft en zijn minachting uitgiet over het Nieuwe Testament, gelooft dingen die

oneindig ongelofelijker zijn dan die welke hij in de Heilige Schrift ontdekt. Ik aarzel niet te zeggen

dat de hele evolutietheorie op een monsterachtiger manier fout en dwaas is dan welke andere

theorie die men ooit onder de hemel heeft bedacht. De ene valselijk genaamde wetenschap houdt

op te bestaan, wordt verzwolgen door de eerstvolgende theorie die de mensen hebben aanvaard -

en zo zal het altijd doorgaan. Wie niet in God wil geloven, zal bedrogen uitkomen, maar er is geen

goede en geldige reden waarom de mens Christus niet zou aannemen. Als Christus de Zaligmaker

van zondaars is, waarom gelooft u dan niet in Hem? Ik zou kunnen begrijpen dat u uw Bijbel zou

weggooien, en nooit meer in de kerk zou komen - hoezeer ik dat gedrag zou betreuren. Maar ik kan

de toegewijde hoorder van het Woord niet begrijpen, die alles looft en goedkeurt, en toch niet in

Christus gelooft tot behoud van zijn ziel. De Samaritanen wilden Christus niet ontvangen, en ze

gaven als de onnozele reden van het verwerpen van Hem op dat Hij naar Jeruzalem ging — en velen

die Christus niet aannemen, moeten even ongegronde redenen opgeven voor hun verstandeloze

gedrag.
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