Waarom blijven wij hier totdat wij sterven?

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon
“Voor ledere Morgen”
Waarom blijven wij hier totdat wij sterven? 2 Koningen 7 vers 3

Dit dagboek is eigenlijk bestemd tot opbouw van de gelovigen; maar als jij nog niet verlost bent,
brandt mijn hart vol medelijden met jou. Het is mijn verlangen om een woord tot je te richten wat je
tot zegen kan zijn. Doe je Bijbel maar open en lees de geschiedenis van deze mel aatse mannen eens,
en let dan op hun toestand, want die lijkt heel veel op de onze. Alsje blijft waar je bent, zul je
vergaan. Alsjetot Jezus komt, kun je hoogstens sterven. Het spreekwoord luidt: Wie niet waagt,
wie niet wint. Maar dit waagstuk is niet zo groot! Alsjein wanhoop bij de pakken neerzit, zal
niemand medelijden met je hebben als het verderf komt; als je echter sterft nadat je om genade
gevraagd hebt, zal iedereen met je meevoelen. Maar gelukkig is dit niet mogelijk! Niemand die
weigert om op Jezuste zien, zal ontkomen. Je weet dat allen die in Hem geloven, verlost zijn.
Waarom jij dan niet? De inwoners van Ninevé zeiden: ‘ Misschien zal God ons verlossen!” Voed
deze hoop en probeer de genade van de Heere maar uit! Het is zo verschrikkelijk om te vergaan.

Wij hebben alemaal het instinct om onszelf te willen behouden. Al zou er maar een strootje zijn om
jezelf aan vast te houden, zou je je hand uitsteken om het vast te pakken. Als je Jezus zoekt, zal Hij
Zichzelf door jou laten vinden. Dat verzeker ik je. Jezus zal beslist niemand uitwerpen, die tot Hem
komt. De schat die je zult vinden, zal nog veel groter zijn dan de schat die de melaatsen vonden in
het uitgestorven legerkamp van de Syriérs. Moge de Heilige Geest je de vrijmoedigheid geven om
direct naar Hem te gaan. Je zult niet tevergeefs geloven. En als je zelf gered bent, verkondig deze
goede boodschap dan aan anderen. Zwijg niet. Maak deze blijde boodschap overal bekend! Het is
mijn wens dat de Heere jou zal verlossen, voor de zon vandaag ondergaat.
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