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WAAR WE MOETEN KOMEN OM DE HEERE TE ONTMOETEN

...en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha 5:1

Jezus Christus verschijnt niet elke dag aan Zijn gelovigen. Hij kwam niet eerder tot Jakob dan toen

hij in nood was. Hij bezocht Jozua niet eerder dan toen hij op het punt stond bij een rechtvaardige

strijd betrokken te raken. Het is alleen in buitengewone tijden dat Christus Zich aan Zijn volk

openbaart. Toen Abraham bemiddelde voor Sodom, was Jezus met hem, want een van de hoogste

en edelste diensten die een christen betamen, is die van de voorspraak. Wanneer hij daarin bezig is,

zal hij waarschijnlijk op Jezus zien. Jakob worstelde, en dat is een deel van het werk van een christen

waartoe sommigen van u nooit zijn gekomen. Het gevolg is dat Jezus u niet vaak bezoekt. Toen

Jozua moed aan den dag legde, ontmoette de Heere hem. Zo was het ook met Sadrach, Mesach en

Abed-nego. Ze waren daar waar de vervolging het hevigst was, vanwege de trouw aan hun plicht,

toen Hij tot hen kwam en zei: Ik zal met u zijn, wanneer gij door het vuur gaat. Er zijn bepaalde,

bijzondere plaatsen waar we moeten komen om de Heere te ontmoeten. We moeten in grote nood

zijn, als Jakob; we moeten in grote moeite zijn, als Jozua; we moeten een groot geloof hebben dat

voorbede doet, als Abraham; we moeten standvastig zijn in het doen van onze plicht, als Sadrach,

Mesach en Abed-nego, anders zullen we Hem niet kennen ‘Wiens uitgangen zijn vanouds, van de

dagen der eeuwigheid.’ En als we Hem kennen, zullen we toch niet in staat zijn om met alle heiligen

de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus te begrijpen, die alle verstand te

boven gaat.
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