VRUCHTEN KOMEN NIET UIT JEZELF VOORT

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf. Johannes 15 vers 4

Op welke manier begon je vruchten te dragen? Was het niet, toen je tot Jezus kwam om je aan Zijn
grote verzoening over te geven, en op Zijn volbrachte gerechtigheid te rusten? O, wat waren je
vruchten toen heerlijk! Herinner je jezelf die dagen nog? De wijnstok bloeide, de eerste druiven
werden gezien, de granaatappels hadden knoppen, en de kruiden verspreidden een heerlijke geur.
Ben je sinds die tijd achteruit gegaan? Als dit zo is, dan smeken wij je om terug te denken aan deze
tijd van de eerste liefde, je te bekeren en de eerste werken te doen. Ga het liefst terug naar die
werken, waarvan je door ervaring weet dat ze je het dichtst bij Christus brengen, want Hij alleen kan
je vruchten laten dragen. In een natuurlijke wijngaard is de zon een van de grootste arbeiders, die
zorgt voor de vruchten aan de wijnstokken. Zo is Jezus dit nog meer voor de bomen die in de tuin
van Zijn genade groeien. Wanneer was je het meest onvruchtbaar? Was het niet toen je het verst
van de Heere Jezus Christus was afgedwaald, toen je traag in het gebed was geworden, en de
eenvoud van het geloof verlaten had? Sommigen van ons moeten door diepe vernederingen
heengaan om te leren dat wij buiten Christus niets hebben. Als we de volkomen dorheid en
doodsheid van alle schepselen hebben ingezien, roepen we uit: ‘Mijn vruchten moeten bij Hem
vandaan komen, want vanuit mijzelf kan nooit één enkele vrucht komen! Onze persoonlijke ervaring
heeft ons geleerd dat wij meer vruchten voortbrengen als wij eenvoudiger op de genade in Christus
hopen en op de hulp van de Heilige Geest vertrouwen.Wij moeten alles van Jezus verwachten; Hij

geeft niet alleen de vruchten, maar ook het leven zelf!
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