VRUCHTDRAGENDE CHRISTENEN

Sommige van ons hebben in hun tuin een boom die zo vol zit met vruchten dat de takken
ondersteund moeten worden om te voorkomen dat ze breken. Er zijn er in de kerk misschien maar
een of twee van dit soort, die veel vrucht dragen voor God. Maar ze zijn zo zwak in gezondheid dat
het lijkt of hun vruchtbare ijver hen zou breken. Ik bid God dat Hij ze met Zijn genadige belofte wil
ondersteunen. Ik ben bang dat dit niet het beeld is van de meesten van ons. U vraagt geregeld aan
de tuinier: "Zal er dit seizoen vrucht in die boom zijn? Het is tijd dat dit zichtbaar wordt." Hij kijkt en
kijkt nogmaals en uiteindelijk zegt de goede man: "Ik geloof dat ik bovenaan een klein beetje kan
zien, maar ik weet niet of het veel zal worden." Dat is, vrees ik, het beeld van veel gelovigen. Er is
vrucht, anders zouden ze geen verlosten zijn, maar het is een kleintje beetje. " Hierin is Mijn Vader
verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn (Johannes 15:8)." Ik hoop dat u
niet alleen bidt om vrucht, maar om veel vrucht en moge God het zenden. Maar bedenk, als er
vrucht is, dan is het allemaal van de Koning. Als een ziel wordt gered, zal Hij de glorie ervan hebben.
Als er vooruitgang wordt geboekt in de grote zaak van waarheid en gerechtigheid, zal de kroon op
Zijn hoofd worden gelegd. De bewaarders van de wijngaard zullen hun honderden hebben, maar de

Koning zelf zal Zijn tienduizend maal tienduizenden hebben, want Hem komt alle eer toe.
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