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VRIJWILLIG OVERGEGEVEN VOOR VIJANDEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
De Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn. Daniel 9:26

Gezegend zij Zijn naam, niets in Hem maakte Hem des doods schuldig. Hij werd niet door erf of
dadelijke zonde bezoedeld en daarom had de dood geen recht op Hem. Niemand had Hem met
enig recht het leven kunnen benemen, want niemand had Hij iets kwaads gedaan, en evenmin had
niemand Hem door geweld om het leven kunnen brengen als Hij Zich niet vrijwillig in de dood had
overgegeven. Maar zie, de één zondigt en de ander lijdt. De gerechtigheid werd door ons beledigd
en vond zijn voldoening in Hem. Zeeën van tranen, bergen vol offeranden, rivieren van offerbloed en
heuvels vol reukwerk konden de zonden niet wegnemen, maar Jezus werd voor ons uitgeroeid en
met Hem werd de oorzaak der wraak onmiddellijk weggenomen, want de zonde werd voor altijd
weggedaan. Hierin is de wijsheid, waarbij de plaatsbekleding, de zekere en onmiddellijke weg tot
verzoening, tot stand werd gebracht! Hierin komt de liefde openbaar waarbij de Messias, de Vorst
ertoe werd gebracht een kroon van doornen te dragen en aan het kruis te sterven! Hierin kwam de
liefde openbaar, die de Verlosser ertoe bracht Zijn leven af te leggen voor Zijn vijanden! Het is
echter niet genoeg dat we het schouwspel, dat de Onschuldige moest bloeden voor de schuldige,
bewonderen, we moeten er zeker van zijn dat we daar deel in hebben. Het bijzondere doel van de
dood van de Messias was de zaligheid van Zijn kerk; maken wij deel uit van degenen voor wie Hij
Zijn leven als een rantsoen heeft gegeven? Stond de Heere Jezus daar ook in onze plaats? Zijn wij
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door Zijn striemen genezen? Het zou verschrikkelijk zijn als we geen deel hadden in Zijn offer; het
ware ons beter als we nooit geboren zouden zijn. Hoe ernstig de vraag ook is, het is een
verblijdende zaak dat de vraag duidelijk en zonder aarzelen beantwoord kan worden. Voor allen die
in Hem geloven is de Heere Jezus een levende Heiland en het bloed der verzoening wordt op hen
allen gesprenkeld. Laat allen die hun vertrouwen op de zoenverdienste van de dood van de Messias
stellen zich verheugen bij de herinnering aan Hem en laat hun heilige dankbaarheid hen leiden tot
volkomen toewijding aan Zijn dienst.
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