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VRIJGESPROKEN

Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig

maakt. Romeinen 8:33

Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?’ Wat een gezegende uitdaging! Wat

een retorische vraag! Iedere zonde van de uitverkorene is op de grote Overwinnaar van onze

behoudenis gelegd en door de verzoening weggedragen. In Gods boek staat geen enkele zonde van

Zijn volk genoteerd. Toen de schuld van de zonden werd weggenomen, werd de straf op de zonden

verwijderd. Voor de christen is er geen straffende hand van God - nee, tegen hem zal geen enkele

beschuldiging worden ingebracht. De gelovige kan dan wel gekastijd worden door zijn Vader, maar

God de Rechter zal alleen maar tot de christen zeggen: ‘Ik heb je vergeven, u bent vrijgesproken.’
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