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VREUGDEOLIE

U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met

vreugdeolie, boven Uw metgezellen. Psalm 45:8

Je kunt niet bevatten hoe verheugd Christus is. Als je ooit iemand tot Hem hebt mogen brengen,

dan heb je misschien een glimp daarvan geproefd – een druppel van die grote oceaan van vreugde.

Maar Zijn blijdschap gaat nog veel verder: het ligt niet alleen in het ontvangen van wie tot Hem

komen, maar juist ook in het feit dat Hijzelf de bron en auteur is van hun redding. Stel je voor: de

Heiland kijkt met een onuitsprekelijke vreugde naar de mensen die gered zijn. Hij denkt aan wie ze

vroeger waren, aan hoe hun leven er zonder Hem zou hebben uitgezien, aan wie ze nu mogen zijn,

en aan wat Hij nog voor hen in petto heeft op de dag dat ze uit de dood zullen opstaan. Zijn hart is

vol liefde voor ieder van hen, en daarom neemt Hij deel aan hun blijdschap en verheugt Hij zich in

hun lofliederen. Ik wil dit met de grootste eerbied zeggen, omdat Hij zowel God als Mens is en geen

woorden dit helemaal kunnen omvatten. Maar één ding staat vast: er bestaat een vreugde van onze

Heere waarin Hij jou en allen die Hem toebehoren zal laten binnengaan. Een vreugde die Hij

verworven heeft doordat Hij de schande en het diepe lijden wilde dragen om ons te verlossen. En

hoe rijk is dat beeld: de olie van vreugde die nu overvloedig neerdaalt op hetzelfde hoofd dat ooit

met doornen gekroond werd.
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