VREUGDE IN TIJDEN VERVOLGING

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij

volgen. Lukas 9:23

J e moet bereid zijn de last van Christus te dragen. Zijn last is het kruis - en elk kind van God wordt
geroepen om dat op te nemen. Verwacht daarom niet alleen gemak, maar ook tegenstand. Verwacht
dat mensen je misschien belachelijk maken of dat je stuit op het aanstootgevende van het kruis,
want die aanstoot is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Maar weet dit: vervolging en spot zijn, hoe
vreemd dat ook klinkt, een gezegende last. Want als je hart Jezus liefheeft, wordt lijden omwille van
Hem geen vloek, maar een vreugde. Daarom mag je nooit, uit angst of schaamte, je deel van deze
eervolle last ontwijken. Wee de mens die zegt: “Ik zal nooit een martelaar worden.” Want de zoetste
rust is juist die van de martelaar, die alles verloor maar Christus vasthield. Wee de mens die zegt: “Ik
sluip stilletjes en onopgemerkt naar de hemel, zodat ik de schande van het kruis kan vermijden.”
Want echte rust vind je niet door laf te vluchten of het jezelf gemakkelijk te maken, maar juist door
moed te tonen en standvastig te lijden omwille van de waarheid. De ziel die rust gevonden heeft,
weet dit: de smaad van Christus weegt zwaarder dan alle rijkdommen van de wereld. Zo iemand
leert het kruis lief te hebben, ziet de last als licht en ontdekt dat er rust te vinden is — rust in

dienstbaarheid, en zelfs rust in lijden.
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