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VREES NIET, IK LEEF

En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openbaring 1:18

Deze glorierijke Heiland zal de schrik van zondaars zijn. Zij zullen uiteindelijk hun gezicht verbergen

voor de glans van Zijn heerlijkheid. Ze zullen de heuvels en de bergen vragen om hen te verbergen

voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit. Een glorierijk heerser is de schrik van de rebel. Zo

groot en heerlijk als Hij is Die door u wordt verworpen, zo groot zal ook de straf van Zijn

rechterhand zijn: ondraaglijk. O, was u maar zo verstandig om het gevecht met de almachtige Heere

te staken! Hij is echter ook de hoop van de boetvaardige, want nu, vandaag, als het u om vergeving

te doen is, biedt de verhoogde Zaligmaker Zich u geheel vrijwillig aan. Hij is hoog verheven, maar

waartoe? Het is ‘om te geven bekering en vergeving der zonden.’ Hoe groter Hij is, hoe beter voor

degenen die een grote genade nodig hebben. Hoe vorstelijker en koninklijker Hij is, hoe beter voor

nederige, verbroken en bloedende harten. O ‘kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg

vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.’ Vanuit de hemel der hemelen reikt

Hij de zilveren scepter toe: raak die eenvoudig gelovend aan. Moge Hij u in staat stellen dat te doen.

Ook al valt u nu nog als dood aan Zijn voeten, u zult Hem horen zeggen: Vrees niet, Ik leef, en Ik ben

dood geweest, en Ik leef in alle eeuwigheid. Ik kan volkomen zaligmaken die door Mij tot God gaat,

omdat Ik altijd leef om voor u te bidden. God zegene u door Zijn Geest. Amen
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