VREDE IN JE HART

Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Johannes 14:27

A.ls Christus jou heeft gered, heb je de mooiste en beste reden ter wereld om één van de
gelukkigste mensen te zijn die ooit heeft geleefd. lemand zei ooit tegen een man die enthousiast
over zijn redding sprak: “Je zou de gelukkigste man op aarde moeten zijn.” Waarop hij antwoordde:
“Ja, dat ben ik.” En dat terwijl iedereen wist dat hij straatarm was. Men zei dat hij niet eens wist waar
zijn volgende maaltijd vandaan zou komen. Maar hij had zijn vorige maaltijd gegeten en vertrouwde
er rustig op dat God voor de volgende zou zorgen. Zo eenvoudig en oprecht was zijn geloof, dat hij -
ondanks zijn armoede - toch vol overtuiging kon zeggen dat hij de gelukkigste man ter wereld was.
Christus heeft jouw zwaarste lasten gedragen. Hij heeft de meest verschrikkelijke ramp die jou ooit
had kunnen treffen, weggenomen. De angstaanjagendste dreiging die je ooit voor ogen had, kan je
nooit meer schaden. Jij bent erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus. Alles wat
je werkelijk nodig hebt in dit leven, zul je ontvangen, en wanneer dit leven voorbij is, zul je het
hemelse erfdeel in bezit nemen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben zich verenigd om
jou te zegenen. Het verbond van vrede is ondertekend, verzegeld en door God bekrachtigd.
Uiteindelijk zul je overwinnen. Dus: “Laat jouw hart niet in beroering raken en niet bevreesd

worden.”
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