VRAGEN OM HERLEVING

Spreek, want Uw knecht hoort. 1 Samuél 3:10

Ik weet niet in welke bijzondere situatie u verkeert, maar dit gebed van de kleine Samuél kunnen we
op veel manieren gebruiken. Twijfelt u eraan of u wel deel hebt aan Christus? Heel veel mensen

maken grapjes over dat versje:

Dit is wat ik weten mocht - vraag
die mij veel zorgen baart: heeft
Gods liefde mij bezocht, ben ik

wel door Hem aanvaard?

Als ze ontdekken daar te zijn waar sommigen van ons zijn geweest, doen ze dat niet meer. Ik denk
dat het een oppervlakkige ervaring is die maakt dat mensen altijd vol vertrouwen zijn als het erover
gaat wat ze zijn en waar ze zijn, want er zijn tijden van verschrikkelijke nood, die maken dat zelfs het
meest verzekerde kind van God niet meer weet wat boven of onder is. Als dan op zo'n tijd Jezus
fluistert dat ik de Zijne ben - dan is de vraag voor eens en voorgoed beantwoord. Doe dit gebed:
Spreek, Heere. Als u dat niet wilt, zal het altijd mijn gebed zijn. Ik zou altijd het aangezicht van mijn
God willen zoeken, en roepen: ‘Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt
mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan en voor
Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot
mij zeggen: Waar is uw God?’ Gebruik het gebed van Samuél op dit ogenblik, zelfs als u blij bent. En
als u op de verkeerde weg raakt, als u zwaarmoedig wordt, afgestompt raakt en lauw wordt, vraag
dan de Heere of Hij tot u wil spreken zodat u zult herleven uit die staat en er aan uw verval een

einde komt.
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