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VOSSEN DIE DE WIJNGAARDEN TE GRONDE RICHTEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten. Hooglied 2:15

Een kleine doorn kan veel pijn veroorzaken. Een kleine wolk kan de zon verbergen. Kleine vossen

richten de wijngaarden te gronde, en kleine zonden zijn schadelijk voor het tere hart. Deze kleine

zonden sluipen de ziel binnen en maken haar vol van dingen die afschrikwekkend zijn in de ogen

van de Heere Jezus en daarom wil Hij ons Zijn vriendelijke gezelschap en gemeenschap niet geven.

Een grote zonde kan een christen niet verloren laten gaan, maar een kleine zonde kan hem wel

ongelukkig maken. Jezus wil alleen met ons wandelen als wij iedere bekende zonde de deur wijzen.

‘Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven.’ Sommige christenen ervaren de

nabijheid van hun Zaligmaker heel weinig. Hoe komt dit? Het moet voor een liefhebbend kind

verdrietig zijn om van zijn Vader gescheiden te zijn. Ben je een kind van God, en toch tevreden

zonder het gezicht van je Vader te zien? Ben je de Bruid van Christus, en toch gelukkig zonder Zijn

gezelschap? Dan ben je in een akelige toestand terecht gekomen, want de reine Bruid van Christus

huilt als een duif die in de steek gelaten is, als Hij bij haar is weggegaan. Stel jezelf daarom de vraag:

Wat heeft Christus bij je weg laten gaan? Hij verstopt Zijn gezicht achter de muur van jouw zonden.

Die muur kan net zo goed bestaan uit kleine stenen, als uit grote stenen. De zee bestaat uit

druppels; de rots uit korrels, en de zee die jou van Christus scheidt, kan vol zijn met de druppels van

jouw kleine zonden; de rots die je schip bijna liet vergaan, kan ontstaan zijn door het dagelijkse werk

van de koraaldieren van jouw kleine zonden.  Wil je met Christus leven, en met Hem wandelen? Wil

je Hem zien en gemeenschap met Hem hebben? Let dan op ‘de kleine vossen, die de wijngaarden te

gronde richten, nu de wijngaarden bloeien.’ Jezus vraagt je om deze vossen samen met Hem te

vangen. Hij zal ze, net zoals Simson dit deed, met gemak kunnen vangen. Ga met Hem op jacht.
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