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VOORDEEL UIT DE BEPROEVING

Verdrukkingen zijn schatten; en als we wijs waren, zouden we onze kwellingen beschouwen als

onze zeldzaamste juwelen. De grotten van verdriet zijn mijnen van diamanten. Onze aardse

bezittingen kunnen zilver zijn, maar tijdelijke beproevingen zijn voor de heiligen als onveranderlijk

goud. We kunnen in de genade groeien terwijl we van zegeningen genieten, maar we maken

waarschijnlijk de grootste vooruitgang door wat we lijden. Zachte stormen kunnen prettig zijn voor

hemel-gebonden schepen, maar harde wind is beter. Wij verkiezen rust tijdens onze reis, maar God

heeft Zijn weg in de wervelwind en Hij rijdt op de vleugels van de wind. De gelovigen verkrijgen

meer door hun verliezen dan door hun winst. Gezondheid zal geschonken worden aan de zieken en

rijkdom zal gegeven worden aan de armen.
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