
 

Voorbereiding voor de vervulling

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, en Hij behoudt de verslagenen van geest. Psalm 34:19

En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn’ (Ps. 87:7)
en als u al uw fonteinen in God hebt, dan zal uw hart vol genoeg zijn. Als u naar de voet van het
kruis gaat, zal uw hart gebaad worden in liefde en dankbaarheid. Als u in de vallei der meditatie
met uw God spreekt, dan zal uw hart met vrede vervuld worden. Als u met uw Meester uitgaat naar
de Olijfberg en vandaar af neerziet op het verdorven Jeruzalem, zal uw hart vervuld worden met
liefde voor onsterfelijke zielen. De rivier Gods is vol water, maar geen druppel daarvan komt uit
aardse bronnen. In Zijn eigen veldslagen wil God dat u slechts gebruik maakt van de kracht die
Hijzelf verleent. Ik wil niet dat u, die nu terneergeslagen bent, hierdoor ontmoedigd zal worden. Uw
leegheid is slechts de voorbereiding voor de vervulling, en uw terneergeslagenheid is slechts een
voorbereiding op uw verhoging. Als de zaken er het slechtst voorstaan, zal er onverwachts hulp
komen opdagen. Laten we van onze Meester leren op onzichtbare krachten te rekenen.
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