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VOOR WIE LEEFT U?

Wederom is bet Koninkrijk der hemelen gelijk een koopman... Mattheüs 13:45

De koopman uit onze tekst had één groot levensdoel, namelijk het zoeken van schone parels. Als u
hem had ontmoet en u had hem gevraagd: ‘Wat zoekt u?’ dan zou hij meteen geantwoord hebben:
‘Ik zoek naar parels met een grote waarde. Hebt u er ook voor mij te koop?’ Vraag eens aan iemand
uit uw omgeving: ‘Vriend, waar leeft u voor?’ Dan zal het antwoord vaak zijn: ‘Ik leef voor m’n werk of
mijn bedrijf.’ Maar als u verder zou vragen naar hét grote doel van zijn leven, dan zou hij niet graag
erkennen dat hij eigenlijk leeft om zoveel mogelijk geld en goed bijeen te schrapen, te sparen en rijk
te worden. Daarom weet hij nauwelijks een antwoord te geven op uw vraag waar hij voor leeft. Er
zijn veel jonge mensen die niet echt een levensdoel hebben. Maar onthoud, u kunt geen goede
kapitein zijn, als u niet weet naar welke haven u uw schip stuurt. Vraag uzelf daarom eerlijk af: ‘Ik kan
slechts leven voor twee dingen. Voor God óf voor de duivel. Voor wie leef ik?’ Elia zei: ‘Zo de Heere
God is, volgt Hem na, en zo Baal God is, volgt hem na.’ De koopman zocht de allerschoonste parels.
Ik wenste wel van God, dat velen, die Christus nog niet gevonden hebben, door genade zouden
zeggen: ‘Naar die Parel zal ik zoeken!’
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