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VOOR JEZUS

... en na het vuur het suizen van een zachte stilte. 1 Koningen 19:12

Soms, wanneer we het georganiseerde christendom van deze tijd aan een nauwkeurig onderzoek
onderwerpen, kunnen we helemaal geen voortgang ontdekken. Het is heel jammer, en het is een
oorzaak van veel verdriet dat er mogelijk geen zichtbare vooruitgang is, maar toch moeten we
hopen dat er in het verborgene iets gaande is, een innerlijk werk van Gods genade dat voortgaat in
het hart en leven van mensen om ons heen, ook al kunnen wij er geen tekenen van zien. Als u gist in
uw brooddeeg doet, hoort u dat in de nacht geen geluid maken, maar toch werkt de gist krachtig
door, ook al is dat in stilte. Er is nog een open Bijbel in ons land, en in veel andere landen ook. Zolang
dat het geval is, hoeft u niet bang te zijn dat het protestantisme zal uitsterven, of het licht van de
waarheid gedoofd zal worden. Er zijn veel mensen die bidden, die niet zullen rusten en God geen
rust zullen gunnen voordat ze zien dat Zijn zaak en Zijn Koninkrijk voorspoedig zijn op aarde. Er zijn
ogen die wenen over de zonde, en er zijn harten die dreigen te breken van het verlangen dat ze
hebben naar de komst van het Koninkrijk van hun Zaligmaker. Er zijn mensen van wie de namen
nooit beroemd zullen worden, er zijn enkelen van de allerarmsten der aarde, die nochtans zacht van
stem spreken vóór Jezus, en ook door hun manier van leven met grote kracht spreken vóór Jezus:
huispersoneel, harde werkers op hun werkplek, ootmoedige bedlegerige lijders die geduldig zware
pijn en ontbering ondergaan, omdat de Heere hun de genade geeft dit om Zijnentwil te dragen.
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