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Lij gaan voort van kracht tot kracht

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Zij gaan voort van kracht tot kracht. Psalm 84:8

Zij gaan voort van kracht tot kracht. Er zijn verschillende manieren waarop deze woorden vertaald
kunnen worden, maar zij houden allemaal de gedachte van vooruitgang in. Het betekent: zij worden
steeds sterker. Als wij wandelen, gaat het vaak van kracht tot zwakheid; wij beginnen onze tocht
met frisse moed en in een goede conditie, maar langzamerhand wordt de weg ruwer en begint de
zon feller te schijnen. Wij gaan aan de rand van de weg zitten om uit te rusten en we gaan na een
poosje weer verder, maar het kost ons steeds meer moeite. Maar als een pelgrim een nieuwe
voorraad genade ontvangen heeft, is hij na jaren van moeilijkheden en strijd nog net zo krachtig, als
toen hij begon. Misschien is hij niet zo vrolijk, vurig en haastig als vroeger, maar hij is toch veel
sterker. Hij bezit meer echte kracht en gaat zekerder voort, ook als het langzamer gaat. Sommige
veteranen verkondigen de waarheid met even veel kracht en ijver als in hun jeugd, maar we kunnen
helaas niet ontkennen dat het vaak anders gaat. De liefde van velen bekoelt en de ongerechtigheid
neemt toe; maar dit is het gevolg van hun eigen zonden, en niet van de belofte, die altijd krachtig is.
‘Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de
HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij
zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’ Als je innerlijk
onrustig is, ga je erbij neer zitten en maak je jezelf zorgen over de toekomst. Je zegt dan misschien:
‘Wij gaan voort van beproeving tot beproeving.’ Dit is zeker waar, kleingelovige, maar je gaat ook

voort van kracht tot kracht. In een bundel verdriet verpakt God voldoende genade om het te
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dragen. God geeft je misschien een last die je nooit had kunnen dragen toen je nog in de
kinderschoenen van je geloof stond, maar Hij geeft je ook de kracht van een volwassen gelovige, om

deze last te dragen.
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