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Voor Iedere Morgen | 13 juni

Die wil, neme het water des levens om niet

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
Laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Openbaring 22 vers 17

Jezus zegt: ‘Neem voor niets!’ Hij vraagt niet dat je betaalt of jezelf voorbereidt. Je hoeft jezelf niet

aan te bevelen door je godsdienstige gevoelens te laten zien. Zelfs als je geen goede gevoelens hebt,

maar alleen de begeerte hebt, komt de nodiging tot je. Ga daarom! Heb je geen geloof of berouw?

Ga tot Hem en Hij zal het je geven. Kom zoals je bent, en neem voor niets, zonder geld en zonder

prijs. Hij geeft Zichzelf aan hen die nood hebben. De bronnen op de hoeken van de straten waren

vroeger heel kostbaar voor hen die ze nodig hadden. Stel je voor dat er iemand was die voor deze

bron bleef staan en zou zeggen: ‘Ik kan niet drinken, omdat ik geen geld in mijn zak heb.’ Wat zou

dit dwaas zijn.  Hoe arm je ook bent, de bron is er, en iedereen kan eruit drinken zoals hij is.

Dorstige voorbijgangers mogen drinken, of zij nu gekleed zijn in fluweel of in goedkope kleding. Het

bestaan van de bron laat zien dat je er gebruik van mag maken. De goedheid van een aantal mensen

heeft de bron daar geplaatst, en je mag er zonder te vragen gebruik van maken. Misschien zijn er

wel mensen in dure rijtuigen, die door de straten rijden. Zij versmachten van dorst, maar kunnen

zichzelf er niet toe zetten om zich te vernederen door uit te stappen en uit dezelfde bron te

drinken, waaruit ook de schoorsteenveger drinkt. Daarom rijden zij verder met droge lippen. O, wat

zijn er veel mensen die niet tot Christus kunnen komen, omdat zij vol zijn van hun goede werken. ‘Ik
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wil niet op dezelfde wijze als de hoer en de godslasteraar zalig worden!’ roepen zij uit. ‘Op dezelfde

manier naar de hemel gaan als de schoorsteenveger? Ik moet er niet aan denken! Is er geen andere

weg naar de heerlijkheid, dan de weg waarover de dief ging?’ Zulke trotse pochers moeten het

zonder het levende water stellen. Maar ‘laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets!’
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