
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Voor Iedere Morgen | 23 januari

Ik heb een verkorene uit het volk verheven

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Psalm 89 vers 20

Waarom werd Christus uit het volk uitgekozen? Zeg het maar, want de gedachten die als eerste in

het hart opkomen, zijn de beste. Was het niet omdat Hij onze Broeder zou kunnen zijn, onze

Bloedverwant? Wat is de band nauw tussen Christus en de gelovigen. Een gelovige kan zeggen: ‘Ik

heb een Broer in de hemel; ík mag dan arm zijn, maar ik heb een Broer Die rijk is, en Hij is Koning;

Hij zal ervoor zorgen dat het mij aan niets ontbreekt, want Hij heeft mij lief.’ Christen, draag deze

heerlijke gedachte als een diamanten ketting om de hals van je geheugen. Steek haar als een gouden

ring aan je vinger, ter herinnering, en gebruik haar als het zegel van de Koning Zelf, door al de

smeekbedes van het geloof ermee te stempelen. Hij is een Broer in de benauwdheid; behandel Hem

dan ook als zodanig; Hij werd uit het volk uitverkoren opdat Hij onze behoeften zou kennen en

medelijden zou kunnen voelen met ons. Hij is in alles op dezelfde wijze als wij verzocht, maar

zonder zonde. In al ons verdriet weten we dat Hij met ons meevoelt. Verzoeking, pijn, teleurstelling,

zwakheid, vermoeidheid, armoede – Hij kent al deze omstandigheden, want Hij heeft er Zelf in

gezeten. Denk daaraan en laat het je tot troost zijn. Hoe moeilijk en pijnlijk de weg ook is, hij draagt

toch de sporen van de voetstappen van je Heiland; zelfs als je door de donkere vallei van schaduwen

van de dood en door de diepe wateren van de aanzwellende Jordaan gaat, dan zul je ook daar Zijn
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voetstappen vinden, ingedrukt in de grond. Hij is onze Voorloper; elke last die wij te dragen hebben,

heeft eens op de schouders van Immanuël gelegen. Mijn Heiland leed veel zwaarder pijn; zou ik dan

ongeduldig zijn? Grijp moed! Koninklijke voeten hebben een bloedrood spoor op de weg

achtergelaten, en zij hebben het doornige pad voor eeuwig geheiligd.

Steun Ons
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