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VOOR IEDERE MORGEN

Voor Iedere Morgen | 28 augustus

Olie voor de lamp

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
Olie voor de lamp… Exodus 25 vers 6

Wat heeft onze ziel dit nodig! Onze lamp zal zonder deze olie niet lang blijven branden. Onze pit zal

gaan walmen en ergernis geven als hij uitgaat, en dit zal zeker gebeuren als de olie opraakt. Wij

hebben in onszelf geen bron van olie en daarom moeten we erop uit gaan, naar de plaats waar deze

olie verkocht wordt. Anders zullen we net zoals de dwaze maagden moeten uitroepen: ‘Mijn lamp

gaat uit!’ Zelfs de aan God gewijde lampen konden zonder olie geen licht geven ;hoewel zij in de

tabernakel brandden, moesten zij toch gevuld worden. Er woeien geen stormen door de tabernakel

heen, maar toch moesten de lampen verzorgd worden. Wij hebben hier net zoveel behoefte aan.

Midden in de meest gelukkige omstandigheden kunnen wij geen licht geven, behalve wanneer wij

nieuwe olie of genade van God krijgen. Niet alle soorten olie mochten gebruikt worden voor de

dienst van de Heere. Olie vanuit de aarde, vanuit vissen, of uit noten geperst, mocht niet gebruikt

worden. Er was maar één soort olie geschikt, en dat was de beste olijfolie. Schijnbare genade, die

ontstaat vanuit onze natuurlijke goedheid, of ingebeelde genade, die wij denken te hebben

ontvangen door uiterlijkheden, zullen voor het kind van God nooit voldoende zijn. Hij weet namelijk

dat deze olie God niet bevalt. Hij gaat naar de olijfpers van Gethsemané, en zoekt zijn voorraad bij

Hem, Die daarin geperst werd. De olie van de genade is zuiver en er zit geen enkel troebel bezinksel

in. Daarom schijnt dit licht helder en duidelijk. Onze kerken zijn de gouden kandelaren van de

Zaligmaker, en omdat zij lichten in de duisternis moeten zijn, hebben zij veel heilige olie nodig.

Laten wij voor onszelf, voor onze predikanten en voor onze gemeente bidden, zodat het ons nooit
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aan olie ontbreekt. Waarheid, heiligheid, blijdschap, kennis en liefde: het zijn allemaal stralen van

het heilige licht; maar wij kunnen dit licht niet verspreiden, behalve wanneer wij deze olie in de

stilte ontvangen van God de Heilige Geest .
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