VOOR IEDERE MORGEN

Voor Iedere Morgen | 23 oktober

Naar wie zou je anders gaan als je ziek hent?

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Wilt u ook niet weggaan? Johannes 6 vers 67

Velen hebben Christus verlaten, en leven niet meer met Hem; maar welke reden heb jij om je gedrag
te veranderen? Was er in het verleden aanleiding toe? Is Jezus niet voldoende voor je geweest? Hij
vraagt je vanmorgen: ‘Ben Ik een land van diepe duisternis voor je geweest (Jeremia 2)?’ Ben je ooit
beschaamd uitgekomen toen je eenvoudig op Jezus vertrouwde? Heb je niet ervaren, dat de Heere
tot nu toe een barmhartige en goedertieren Vriend voor je is geweest? Heeft het eenvoudige geloof
in Hem je niet alle rust en vrede gegeven, die je jezelf maar kon wensen? Verlaat je oude vertrouwde
vrienden (Vriend) niet voor nieuwe verkeerde vrienden. En voor wat betreft het heden, wil ik je
vragen of je vandaag een reden hebt die jou noodzaakt om Christus te verlaten. Als wij in de wereld
zware moeilijkheden hebben, of in de Kerk n6g zwaardere beproevingen moeten dragen, is het een
zegen om ons hoofd op de borst van onze Heiland te laten rusten. De vreugde die wij ervaren, is
afkomstig van Hem, Die ons verlost heeft. Als deze vreugde ons helemaal vervult, waarom zouden
wij er dan aan denken om te veranderen? Wie ruilt goud in voor bagger? Wij zullen de zon niet
verlaten voor wij een beter licht gevonden hebben, en wij mogen de Heere niet verlaten voor wij
een grotere liefde ontdekt hebben; en omdat dit onmogelijk is, zullen wij Hem met een eeuwige
liefde vasthouden en Hem als een zegel op onze arm zetten. En tot slot denken we aan de toekomst.
Kun je jezelf indenken dat er iets zal gebeuren dat het noodzakelijk zal maken om te veranderen van
Gezagvoerder? Hij verandert niet, hoe lang ons leven ook zal zijn. Als wij arm zijn, is het heerlijk om

Christus te bezitten, want Hij kan ons rijk maken. Als wij ziek zijn, hebben wij Hem nodig als onze
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Geneesheer, Die ons bed spreidt. Als wij sterven, weten we dat zelfs de dood ons niet kan scheiden
van de liefde van God. En daarom geven wij met Petrus het antwoord: ‘Heere, naar wie zullen wij

heengaan?’
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