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Gerechtvaardigd en verheerlijkt

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Romeinen 8:30

Wat is dit een wonderlijke waarheid. Misschien ben jij wel arm, of moet je lijden. Misschien ben je
heel onbekend en onbetekenend. Kijk eens terug naar je roeping. En let er dan eens op wat de
gevolgen van deze roeping zijn, want dan zul je zeker bemoedigd worden. Zo zeker als je een kind
van God bent, zo zeker zul je het toppunt van de zaligheid bereiken. Dat is namelijk het doel van
deze roeping. Nog even, en je vermoeide hoofd zal de kroon van de heerlijkheid dragen, en je
strijdende hand zal de palmtak van de overwinning vasthouden. Wees niet bedroefd over de
moeilijkheden die je nu ervaart. Wees verheugd, want binnenkort zul je daar zijn, waar geen rouw of
verdriet of moeite meer zal zijn. De vurige wagens staan al klaar voor de deur, en zullen je snel
overbrengen naar het land van de verheerlijkten. Het eeuwige lied ligt al bijna op je tong. De
poorten van de hemel staan voor je open. Denk toch niet dat je nooit in deze rust zult komen. Als Hij
je geroepen heeft, kan niets jou van Zijn liefde scheiden. Verdriet kan deze band niet breken; het
vuur van de beproeving kan deze schakel niet verbranden; de hamer van de hel kan deze ketting
niet breken. Je bent veilig; de stem die je riep, zal je nog eens van de aarde roepen om van de aarde
over te gaan naar de hemel. Van de zwarte duisternis van de dood naar de heerlijke glans van de

onsterfelijkheid. Wees er zeker van dat het hart van Hem, Die jou gerechtvaardigd heeft, klopt van
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eindeloze liefde voor jou. Binnenkort zul je verenigd worden met de verheerlijkten, want dat is je
erfdeel. Je moet misschien nog even wachten, omdat je nog klaar gemaakt moet worden voor je
erfenis. Als je eenmaal bereid bent, zullen de vleugels van engelen je naar de berg van de vrede,

vreugde en zaligheid brengen. En je zult er van eeuwigheid tot eeuwigheid mogen blijven.

Ver van deze arme en zondige aard,

Voor eeuwig in Gods schoot bewaard.
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