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Mijn genade is u genoeg

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
Mijn genade is voor u genoeg. 2 Korinthe 12 vers 9

Als geen enkel kind van God arm zou zijn, of zich in moeilijkheden zou bevinden, zouden wij de

vertroostingen van Gods genade niet half zo goed kennen. Als we een zwerver tegenkomen die

niets heeft om zijn hoofd op neer te leggen, maar toch zegt dat hij op de Heere vertrouwt, wat is dat

dan een heerlijk getuigenis. Als we een weduwe, die door haar verdriet is overmand, toch horen

zeggen dat zij op Christus vertrouwt, wat schijnt er dan veel heerlijkheid op het Evangelie van onze

Heere Jezus Christus! Gods genade wordt juist in armoede en in moeilijkheden duidelijk gezien. De

gelovigen volharden onder iedere ontmoediging, en geloven dat alle dingen meewerken ten goede.

Zij geloven zelfs dat de moeilijkheden kunnen veranderen in zegeningen. God zal hen verlossen, of

hen in de moeilijkheden helpen. Deze kalmte en overgave van de heiligen laat de kracht van Gods

genade zien. Aan de kant van de zee staat een vuurtoren. In rustige nachten kun je niet met

zekerheid zeggen of het gebouw sterk is. Maar als de storm om het gebouw heen woedt, en het

staande blijft, dan weet ik dat het bestand is tegen slecht weer. Zo is het ook met het werk van de

Heilige Geest. Als het werk van de Geest niet zo vaak omringd werd door woedende golven, zouden

we niet weten of het echt en krachtig was. Gods juwelen zijn mensen, die in het midden van de

moeilijkheden onwankelbaar staan. Als je jouw God wilt verheerlijken, moet je rekenen op veel
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beproevingen, van allerlei soort. Niemand kan een sieraad voor de Heere zijn, als hij niet veel

gestreden heeft. Als er op jouw levensweg veel moeilijkheden zijn gestrooid, wees dan blij, omdat je

Gods genade, waar jij genoeg aan hebt, dan beter kunt laten zien. Denk nooit dat Hij je verlaten zal.

Haat die gedachte. Vertrouw tot aan het einde van je leven op de God aan Wie je tot nu toe altijd

genoeg gehad hebt.

Steun Ons
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